Hobbyloper Renier loopt in één keer
twee marathons (84 km!) voor goed
doel: “Ik word gek verklaard maar dat
is net de bedoeling”

II11T3 Renier Vanhaerents (27) uit Halle liep nog nooit een marathon
maar zaterdag zal hij voor het goede doel in één ruk twee marathons
afwerken. “Eén marathon was niet spectaculair genoeg en dus werd de
lat net iets hoger gelegd”, lacht Renier. De opbrengst gaat naar de vzw
Born in Africa. De organisatie richtte nog maar pas een computerklas in

waar kansarme Zuid-Afrikaanse jongeren les kunnen volgen in
coronatijden.
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Renier Vanhaerents is klaar voor de grootste sportieve uitdaging in zijn leven.
Zaterdag trekt hij de loopschoenen aan om een dubbele marathon te lopen in
Halle en omgeving. 84 kilometer lang wordt het doorbijten voor het goede doel.
“In 2005 liep ik al eens de 20 kilometer van Brussel voor Born in Africa en
vijftien jaar later begon het opnieuw te kriebelen maar vond ik dat het wat meer
mocht zijn. Ik wilde eerst enkel een marathon te lopen. Toen ik dat plan aan
mijn vrienden voorstelde vonden ze het niet spectaculair genoeg. En dus ben ik
voor twee marathons gegaan.”



Goede basisconditie

Marathonlopers bereiden zich meestal maanden voor op een evenement.
Renier, in het dagelijkse leven research manager voor een
marktonderzoeksbureau, oefende de voorbije maanden ook voor zijn avontuur.
“Lopen is een hobby van mij en dus heb ik een goede basisconditie. Ik begon
in april fors te trainen maar voordien haalde ik wel al relatief viot twintig
kilometer. De lockdown was mooi meegenomen omdat ik daardoor thuis
werkte. [k moest minder pendelen en had zo meer tijd voor de trainingen. Eén
keer heb ik intussen veertig kilometer gelopen maar ik heb me toen
ingehouden omdat ik nu zaterdag absoluut die eerste marathon wil lopen. Dat
geeft me dan hopelijk vieugels om er meteen nog eentje bij te doen.
Specialisten zeggen zelfs dat je die tweede marathon beter meteen aanvat dan
eerst rust te nemen tussen twee halve marathons. Ik hoop dat ze gelijk hebben
en dat het ook op volledige marathons kan toegepast worden. Dat zien we
zaterdag wel.” (lacht)

Ik krijg leuke reacties van de mensen als
ze horen dat ik niet één maar twee
marathons zal lopen. Dat is heel
uitzondetrlijk. Ze verklaren me zo gek dat

ze met plezier een bijdrage leveren voor
Born in Africa. Net daarom heb ik dan ook

delatzo hoog gelegd.”

Renier doet het dus allemaal voor Belgische-Zuid-Afrikaanse vzw Born in Africa
die actief is in Plettenberg Bay in Zuid-Afrika. “De organisatie helpt kinderen in
Plettenberg die in de townhsips in moeilijke omstandigheden opgroeien”, legt
Renier uit. “Dankzij Born in Africa krijgen ze de kans om onderwijs te volgen
zodat de jongeren sterker in het leven staan in die moeilijke wereld. We zijn al
jaren peetouders van kinderen die zo begeleid worden. Met onze financiéle
steun kunnen ze deelnemen aan activiteiten, zullen er indien nodig bijlessen
georganiseerd worden en zijn er extra mogelijikheden om hen te helpen.”

Het was één van de brieven van Reniers petekind dat hem definitief over de
streep trok. “We schrijven brieven met Herschel die we nu steunen”, legt Renier
uit. “We lezen dat ook daar Covid-19 een grote impact op het leven heeft en
dat de scholen moeten sluiten en overschakelen op afstandsonderwijs. Maar in
die buurt hebben kinderen al zeker geen toegang tot laptops om lessen van
thuis te volgen. Born in Africa heeft nu ter plaatse een klas ingericht met
computers zodat kinderen toch nog in hun buurt lessen online kunnen volgen.
Dat vind ik op zich een mooi project om te steunen in deze moeilijke
coronatijden.”
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Renier Vanhaerents stoomde zich de v 00rolje maandaen Kiaar voor Zijn groot avontuur. © rv

Renier staat er ook op dat al het geld rechtstreeks naar de organisatie gaat.
Wie stort doet dat dus meteen op rekening van Born in Africa. En intussen
heeft hij toch al heel wat mensen warm gekregen. “Ik krijg leuke reacties van
de mensen als ze horen dat ik niet één maar twee marathons zal lopen. Dat
klinkt natuurlijk heel uitzonderlijk. Ze verklaren me zo gek dat ze met plezier
een bijdrage leveren voor Born in Africa. Net daarom heb ik dan ook de lat zo
hoog gelegd.”

Renier telt intussen af naar de start van de uitdaging. “Zaterdag om 10.30 uur
begin ik te lopen en ik hoop omstreeks 22 uur 's avonds aan te komen. Ik heb
een ruim tijdschema genomen en vier lussen van telkens een halve marathon
in Halle en omgeving uitgestippeld. Ik heb een schema gepost zodat mensen
die in de buurt wonen en me kennen kunnen checken wanneer ik mogelijk zal
langs lopen. Maar iedereen moet natuurlijk wel rekening houden met de
coronaregels. De mensen zullen me ook wel kunnen volgen via een live tracker
op de site.”

ledereen kan Renier helpen door een bijdrage te storten op de rekening van
Born in Africa VZW op BE25 8845 0350 0182 en de vermelding ‘Renier 50
Miles’. Meer info over zijn actie is te vinden op www.reniervanhaerents.be.
Vanaf 40 euro wordt er ook fiscaal attest afgeleverd.




