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Alloreki keert jaarlijks een
donatie uit in het kader van

een mecenaatsproject. Dit jaar
ondersteunen we Born in Africa
(BIA) van Isabelle De Smul die hier
haar verhaal doet.
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Toen ik in het zesde middelbaar zat wou ik
iets studeren in de aard van psychologie,
pedagogie, kinesitherapie of lichamelijke
opvoeding. Mijn broer Olivier heeft ook
LO gestudeerd in Leuven en overtuigde
mij hetzelfde te doen. Ik ben dan met heel
veel plezier in 1992 LO gaan studeren
in Leuven. Na mijn specialisatiejaar
Psychomotorische therapie heb ik enkele
maanden interimwerk gedaan. Ik gaf heel
graag les, maar had een drang naar iets
meer.

In september 1997 las ik in de krant
dat ze leerkrachten LO zochten in Zuid-
Afrika om de straatkinderen van straat
te houden. |k schreef me meteen in
en volgde een ontwikkelingscursus.
Daarna was het nog negen maanden
wachten op mijn wachtuitkering en op 18
oktober 1997 vertrok ik naar Zuid-Afrika
om er aan ontwikkelingswerk te doen
in de sloppenwijken van Plettenberg
Bay. De organisatie (Community
Development Centre) in Plettenberg Bay
waar ik terechtkwam, was helemaal
niet goed georganiseerd. Al heel snel
besloten we zelf iets op te richten met
enkele vrijwilligers die er toen ook heen
gezonden waren. We boden naschoolse
opvang aan de zwarte kinderen in de
sloppenwijken Kwanokuthula.

Het jaar was heel snel voorbij. Mijn
contract zat erop...maar ik had een
onvergetelijk jaar achter de rug. In
september 1999 keerde ik terug naar huis.
Maar ik voelde mij in Brussel verloren. Ik
verlangde enorm naar het leventje in ZA
en naar mijn vriend. Drie maanden voor

mijn vertrek had ik immers Brian Brink,
mijn huidige man, leren kennen.

Eind oktober 1999 keerde ik terug
naar ZA. |k werkte als serveerster in
een restaurant en ook 18 maanden in
een klerenwinkel en een winkel voor
interieurdecoratie. Maar ik verlangde er
naar weer iets te doen voor de kinderen
in de sloppenwijken. Ik wilde, zoals in
mijn beginperiode in ZA, het gevoel
hebben dat ik een verschil maakte hier.
In februari 2002 huwden Brian en ik. We
hebben 3 kinderen: Benjamin; Sebastian
en Matthew.

In juni 2001 — juli 2002 hoorde ik dat
een rijke Amerikaan, Mr. Johnson, die
regelmatig in de winkel kwam waar ik
werkte, wat wou doen voor de kinderen
in de townships. Ik gaf hem mijn cv en
actieplan om iets te doen met de Crags
townshipkinderen. En ja hoor: hij stemde
in en ik kon beginnen in een school om
elke middag naschoolse sport, spel en

¢



